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Wijdewormer, wie kent het niet. Zijn we nu te gast bij de Zaanse Golf 

Club of bij de Zaanse. Volgens de deurmat bij de kleedkamer, vlak bij 

de golfclub wasbak, waren we op de Zaanse Golf Club.  

De ring van Amsterdam, een verkeersslagader om de in de gaten te 

houden. Iemand vertelde nog nooit zoveel wegen bij elkaar te hebben 

gezien, maar gelukkig wist ze deze horde eenvoudig te nemen. Eén 

deelnemer was al om vier uur vertrokken om foto’s te maken van het 

polderlandschap en de zonsopkomst boven Amsterdam, maar kwam 

in een file terecht en moest de zonsopkomst meemaken vanuit zijn 

auto. 

Drieëntwin)g deelnemers op de startlijst. Beetje weinig, maar daarom wel enorme winkansen, vooral 

in de categorie hoge handicap. En overzichtelijk, twee treintjes van vier flights verlieten star+en op 

)jd aan de wedstrijd. 

De weersverwach)ng was niet goed, wind, regen, hagel en onweer, maar na half één stopte het met 

regenen en bleef het de hele wedstrijd droog en zonnig. 

Wat kom je verder dan tegen in de baan. Holes 

met slootjes, waardoor je een soort hink-stap-

sprong-slag moest maken om de green te halen. 

Of vanaf een dijk, maar wel met voldoende 

ruimte rondom het water om de bal droog te 

laten landen. Ik kwam nog een deelnemer tegen 

met een handdoekje met ‘duikboot’ erop. 

Veroordelen is aan de rechter, dus hem lekker 

verder laten lopen. Wie ook lekker aan het lopen waren, waren de vele 

kinderen van verschillende soorten vliegbeesten. Soms telde ik er 

meer dan )en per natuurlijk echtpaar. Ook veel hazen in de baan en 

een mooie lepelaar. 

 Igor was weer als eerste binnen om iedereen en de scorekaarten te ontvangen. Uit het hoofd en met 

een scherp potlood wist hij alles weer netjes op een rijtje te krijgen. De prijsuitreiking liep rommelig, 

omdat een groot aantal Schiphol-mensen aan de bar nogal luidruch)g waren. Uiteindelijk, in een 

hoekje van het clubhuis, werden de prijswinnaars bekend gemaakt. Twee taslabels, voor 25 keer 

deelname, gingen naar Frans Gschwind en Arno Joosen. Er lopen nu 46 deelnemers met dit label. 

Tijdens het diner verhalen over verre landen, het las)ge proces van inburgering in Nederland, maar 

natuurlijk ook over de dag zelf. Al)jd goed om onze deelnemers nog beter te leren kennen. 

 

Dank aan alle deelnemers en sponsoren en tot bij de volgende wedstrijd !! 

Jouke Fridsma 


